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sayın Hüdeverdi ialay «urtültepe Terakki uå. 


Birisine bir balık versen doyar bir 'defa 

Balık iutmasını öğre döysun ömür boyunca. 


burburos Jokes 104/2 


Balki YŞalin 


KARŞI SENDİKA ZOR DURUMDA: 


EMBOY'DA ÇALIŞAN 1200 EMEKÇİ SENDİKAMIZA DÖNDÜLER 


İşçiler, Sarı Sendikanın Gerileme Devrini Yıkılış Devrinin İzleyeceğini Söylediler 


Bakırköy'de kurulu Emboy Yüntaş işçileri üyeleri bulunduk ları Sendika'dan ayrılarak Sendikamıza üye olmuşlardır. Kendileri ile konuştuğumuz işçiler: 

«Yıllardan beri üyesi bulunduğumuz sendika her zaman bizi aldattı. Hiç bir vaatlerinin gerçekleştiğini görmedik. Size 


ucuz ihtiyaç maddeleri satan 


bir kooperatif kurduk diye zorla 100 er liramızı kestirdiler. 
TÜKO adında bir kooperatif kur dular. Kısa zamanda iflas etti. 


Paramızı istedik vermediler. 
Bu güre kadar hiç bir derdimiz le ilgilenmedikleri halde şimdi bütün suçu ustalarımıza yükliye rek bizi tekrar kandırmağa çalışıyorlar. Fazla mesailere şim- 


Sarı Sendikayı Teşhir 


Ediyoruz.. 


Teksif'in yangından mal kaçı- 


j 


me imzalamıştır. Bilahare Di- 


rırcasına çıkardıkları İstanbul'a narsu'lu kardeşler uyanmış ve 


mahsus özel varakparelerinde 


gerçekleri çok iyi gördükleri i- 


diye kada gözyumdukları halde kendilerine yüz çevirince Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikâyet ederek fazla mesai yapmamıza engel oldular. Ne yaparlarsa yapsınlar artık dönmeyiz, kandıramazlar bizleri» demişlerdir. 


Böylece 1200 emekçi bilinçli bir şekilde Sendikamıza iltihak etmişlerdir. Emboylu emekçiler ayrıca, kendilerini aldatan sendikanın hâlâ diğer fabrikalarda ki arkadaşlarını da aldatmaya devam ettiğini ama kendileri gibi gerçeği öğrenenlerin Sendi kayı sadece tabeladan ibaret bırakacaklarına kesin olarak inandıklarını ifade etmişlerdir. 


EE A EEE ME m T ARA AE A GAR ARAM Em ER SE 


Telf. 


Adres : 
126 85:90 


Babıâli C. 19/8 


AREL GAEL A ER Dal 


Sarı sendikaya haddini bildiren Emboy'lu emekçiler 


TÜKO DAVASI BAŞLADI Bozkurt mensucat”ta 250 işçi 


tüko'dan 


Bakırköy C. Savcılığı Sayın Makamına 


MÜŞTEKİ : 


SANIKLAR : 

Teksif, İstanbul Şubeleri üyeleri M. M. İstihkak ve yardımlaşma Kooperatifi (TÜKO) kurucuları : 


I — Şefik Öke, Küçükçek- 


istifa etti 


mece Tepeüstü sel sok. No. 34 
2 — Orhan Karaçalı Bakırköy Kartaltepe Saraçoğlu sok. 


No. 19. 


3 — Mehmet Sümer, Zeytin 
burnu Telsiz Mah, Sok. No. 22 
4 — Tahya Obenik, Silivrikap: Cad. No. 117 Kocamustafapa- 


şa. / 
(Devamı 4. sayfada) 
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li göle a vel O ği) aldi ize ör A IN 


bir de Dinarsu sözleşmesini mü kayese gayretine düşmüşler. Oy sa gerçek şudur: 

Bu sarı sendika önceden Dinarsu'lu kardeşlerimizi kandırarak onlara uyduruk bir sözleş 


a a ae arasam eren mne 


Riza GÜVEN 

EKONOMİK 
SAVAŞA 

BAŞLARKEN 


Topia İş Sözleşmesi çalışan larla çalıştıranlar arasındaki savaştır. Bu savaş ülkenin içinde bulunduğu ekonomik mine ulaştı. 

| 


ortama göre hız kazanır. 
1964 yılında başlıyan toplu iş 
sözleşmeleri dördüncü döne- 

Önümüzdeki günlerde üçüncü dönemi sona eren işyerlerinde dördüncü dönem toplu iş sözleşmelerinin görüşmelerine başlıyacağız. 
Sendikamız çoğunluğunu Tekstil Sanayii işverenlerinin temsil ettiği 70 kadar iş yeri ile sözleşme yapacak. Bundan önceki sözleşmeler normal akış içinde geçen yılların meydana getirdiği hayat pahalılığının etkisini azaltmak ve ça lışanların imkânlar ölçüsün- de refaha kavuşturulması için yapılan tatlı sert çatışmalarla geçti. 
(968 yılında aktelilen topla 


(Devamı 4'de) 


çin de tutup sendikamıza üye olmuşlardır. Bunun üzerine Dinarsu firması da işverenler sendikasına üyeliğini yaptırmış, böylece Dinarsu için Sendikamız tarafından yapılan sözleşme, İşverenler Sendikası ile yapılan sözleşme kapsamına . alınmıştır. Önceden yapılan sözleşme ile elde edilen haklar ise yeni sözleşmemize göre muktesep haklar olarak ipka edilmiştir. 
Şimdi bu kadar açık ve seçik olan gerçekleri sarı sendika istismar konusu yapmak gayretine düşmüştür. Sanki, İşverenler Sendikası ile kendileri bizden farklı haklar alan sözleşme 

(Devamı 4. sayfada) 


TEKSİF BOZGUNA UĞRADI 


İstanbul?da 5.000 emekçi sarı sendikadan koparak sendikamız çatısı altında toplanıyor 


Sarı sendika son günlerde iyice tedirgin olmaya başlamış, işçilerin gerçekleri öğrenmesi ü zerine topluca istifaya karar vermişler, böylece de sendikamız etrafında toplanmak geregini duymuşlardır. Bu yüzden sarı sendika ne yapacağını şaşumış, işçi kardeşlerimizi son bir defa daha aldatabilmek ama 


á 


Şefik Öke, Özel Yat Hikâyesini Anlatıyor 


«Son zamanlarda Bakırköy mıntıkasında özel kırmızı renkli, «TAUNUS» marka otomobillerle birlikte özel yatlardan da sık sık sözedilmekte ve hatta çırkin çirkin de dedikodular yapılmaktadır. Bakırköy halkını son derece meşgul eden bu meselenin içyüzünü açıklıyoruz; 

Ben Teksif Sendikası Bakırköy Şube Başkanı Şefik Ökeyim. Şöyle böyle on yıldır profesyonel sendikacılık yaparım. 
Sendikama son derece bağlıyımdır. Bundan dolayı da sendika bana SEKSEN BİN LİRA kıymetindeki kırmızı renkli ve TAUNUS markalı bir özel oto hediye etti. Bu oto ile hem sen- 


dikanın işlerini görür, hem de kız arkadaş ve yakın dostlarıma mesai saatleri dışında Boğaz keyfi yaptırırım. Madem ki otonun esas mülkiyeti sendikaya aittir, öyleyse günün yirmidört saatinde de hizmette bulunması lâzımdır. Katiyen suiniyetim bahis mevzuu değildir. 


Özel YAT Meğelesine gelince; önce ben bir İstanbul çocuguyum. Denize merakım sonsuzdur. ÇEKMECEDEKİ LÜKS DAİRELERİMİN önü boydan boya denizdir. Bu nimetten yararlanmak amaciyle, bundan bir süre önce toplu iş sözleş- 


(Devamı 3. sayfada) 


ciyle ilk defa İstanbul için bir varakpare çıkarmışlardır. Bu varakpare ile işçileri aldatacaklarını sanan gafiller, kısa süre içinde tongaya ayak bastıklarıni öğrenerek pişmanlık duymuşlardır. 


Böylce 5.000 emekçi bilinçli 


bir şekilde sarı sendikayı terketmişlerdir. 


BAKIRKÖYDE KURULU Mİ- 

HA İPLİK FABRİKASI, AK- 

FİL VE BOZKURT MENSU- 

CAT FABRİKALARI İŞÇİLE-Rİ SENDİKAMIZDA 


Bakırköyde kurulu en büyük Fabrikalardan Miha İplik, Akfil ve Bozkurt Mensucat Fabrikalarında çalışan işçiler, top- 

(Devamı 3. sayfada) 


DEVRİM SÜRECEKTİR 


İlerici güçlerle, gerici güçler 


arasındaki çelişki Türkiye- 


mizde olduğu gibi, dünyada da iyice keskinleşmiştir. Bu nedenle bugün kapitalizmi savunanlar; insanca yaşama, emleğin gerçek değerinin verilmesi, sömürünün kökünün kazınması ilkelerinin varolacağı düzeni savunanlara amansız saldırıya geçmişlerdir. Türk emekçisinin biraz daha sömürülmesini sağlayacak faşist sendikacılığı getirecek kanun tasarılarına karşı çıkanlar, neredeyse vatan hainliğiyle suçlandırıldılar. 

15-16 Haziran olaylarının gerçek incelemesi herhalde yapılacaktır. Bugün için, Sıkıyönetim sona ermekle birlikte, yargılamalar sürdüğünden, bu konuya açıkça el atma, bazı gerçekleri kamu oyuna aktarma olanağı içinde bulunmamaktayız. 

Sıkıyönetim, bir gerçeği apaçık ortaya koydu: Siyasi iktidar halkın ordusuyla, halkı karşı karşıya getirme cüretine gi- 


Devamı 4. te 


SAHİFE : 2 


TEKSTİL 


Kaplanteks'te üyelerimiz işten çıkarılmayı protesto ettiler 


Haklarını Almaya Kararlı Emekçiler 


İşi bırakan Kaplanteks'li üyelerimiz objektifimiz karşısında 


Hüseyin ve Hüseyin gibiler 


wvmbwardıilmaliıdır 


Şişli'de kurulu Kaplanteks Dantel ve Jarse Fabrikasında ça lışan ve sendikamızın üyesi bulunan işçileri, işverenin sırf sen dikalı oldular diye işten çıkarmak istemesi üzerine protesto gösterisi yapmışlar ve işi bırakmışlardır. Ayni işverenin iki ayrı fabrikasındaki bütün iş: çiler işyerinde üç gün direndikten ve işe iadelerine kadar fabrikayı kontrolleri altında tutarak işyerini terketmemişlerdir. 

İşveren bu durum karşısında üyeleri adına tekliflerde bulunan Sendikamızın önerilerini ka bul ederek çalışmaya başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde Kaplantes'li üyelerimize iyi bir sözleşme yapılması için derhal çalışmalara başlanmıştır, 

İşçiler, işe yeniden iadelerini memnunlukla karşılamış ve işbaşı yapmışlardır. i 


f 


Prens triko'da 
Sözleşme 


Mahmut paşa şubemiz yeni bir triko işyerini örgütleyerek sendikamız saflarına kattı. 

Böylece örgütlenme programının bir bölümü daha gerçekleşmiş ve sendikasız işçi çalıştıran biriş yeri daha alınmış 


1 EKİM 1970 


LEBLEBİ KOYDUM 
LAJA 


Sene (1966). Yedikule, Havagazı Sok, 9/15 de kurulu Gabriyel Gavriyeloğlu işyerinin Teksif tarafından yapılmış toplu iş sözleşmesinin sonu gelmiştir. İşyerindeki işçilerin tamamı Teksif'ten istifa ederek Sendikamıza katılmışlardır ve bu nedenle de sözleşmeyi yapma hakkı sendikamızın olmuştur. 

Ancak, sarı Teksif Sendikası, işverenle anlaşarak sözleşmeyi bir sene daha uzattığını ileri sürmüş, Sendikamızın yetkili olmadığını beyan etmiştir. Yani bir kuruş ücret zammı alınmadan Gavriyeloğlu işyerinde çalışan «emekçiler patrona Teksif tarafından satılmıştır. Tabii, sendikamızla toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlanıp, grev kararı alınınca Gavriyeloğlu da Teksifle olan sahte anlaşmasını ileri sürerek sendikamızın grev kararını durdurtmuştur. Bu işin davası bugün de devam ediyor. Emekçiyi bir sene süreyle Gavriyeloğlu'na bedava satan, sahte belge düzenleyen, yani açıkça sarı sendikacılık yapan sözde sendikacı kişi, Teksif'in Marmara Bölge Temsilcisi ve şimdiki başkan vekili Bilâl Şişman'dır. 


Teksifin bir de başkanı vardır. Emekçiyi sömürenlerin partisi olan iktidar partisinin kontenjan milletvekilidir. Kendisi Karadenizli olduğu halde, kendi seçim bölgesinden seçilmeye gücü yetmemiş, kontenjandan Adana milletvekili olmuştur. İşte bu iktidar partisinin sendikacı başkanı geçenlerde keyifli keyifli gazetelere beyanat vererek toplu iş sözleşmesi yetki anlaşmazlıklarında yapılacak sahteciliğe karşı 25 bin Teksif üyesinin direneceğini bildirdi. 

Şimdi Bakın: 

1.9.1970 tarihinde Sendikamız evvelden beri sözleşmesini yaptığı 65 işyeri için yeni toplu iş sözleşmesi yapılacağından bahisle çağrıda bulundu. Teksif Sendikası bu işyerlerinde üye- ye sahip bulunmadığı halde, sırf sendikal rekabet amacıyla ve sözleşmeyi geç yapabilmemizi temin için itirazda bulundu. 
Şimdi İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafların belgelerini tetkikle karar verecek. Sahteciliğe karşı direnmeden bahseden Teksifin başkanı, bakalım bu işyerlerinde hangi sahte olmayan (!) evrakları yollayacak. Ak mı kara mı? Belli olacak yakında, Yalnız, yukarıda anlattığımız ve başkanın vekilinin yaptığı sahtecilik akla gelince, bay başkanın pek becerikli nu- 


tuk atmadığı kendiliğinden nrtava eorlkıwnr 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bir de Dinarsu sözleşmesini mu kayese gayretine düşmüşler. Oy sa gerçek şudur: 

Bu sarı sendika önceden Dinarsu’lu kardeşlerimizi kandırarak onlara uyduruk bir sözleş 


MONEY rim GÜVEN 

EKONOMİK 
SAVAŞA 

BAŞLARKEN 


ortama göre hız kazanır. 
1964 yılında başlıyan toplu iş 
sözleşmeleri dördüncü dönemine ulaştı. 

Önümüzdeki günlerde ücüncü dönemi sona eren işyerlerinde dördüncü dönem toplu iş sözleşmelerinin görüşmelerine başlıyacağız. 

Sendikamız çoğunluğunu Tekstil Sanayii işverenlerinin temsil ettiği 70 kadar iş yeri ile sözleşme yapacak. Bundan önceki sözleşmeler normal akış içinde geçen yılların mey- ! 
dana getirdiği hayat pahalılı- í ğının etkisini azaltmak ve ça lışanların imkânlar ölçüsün- de refaha çin yapılan tatlı malarla geçti. 
(968 yılında 


kavuşturulması i- sert çatış- 


akteflilen topla 


(Devamı #de) 


lde İd kör ak A 


Toplu İş Sözleşmesi çalışan i larla çalıştıranlar arasındaki savaştır. Bu savaş ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 


çin de tutup sendikamıza üye olmuşlardır. Bunun üzerine Dinarsu firması da işverenler sendikasına üyeliğini yaptırmış, böylece Dinarsu için Sendikamız tarafından yapılan sözleşme, İşverenler Sendikası ile yapılan sözleşme kapsamına . alınmıştır. Önceden yapılan sözleşme ile elde edilen haklar ise yeni sözleşmemize göre muktesep haklar olarak ipka edilmiştir. 
Şimdi bu kadar açık ve seçik olan gerçekleri sarı sendika istismar konusu yapmak gayretine düşmüştür. Sanki, İşverenler Sendikası ile kendileri bizden farklı haklar alan sözleşme 

(Devamı 4. sayfada) 


TEKSİF BOZGUNA UĞRADI 


İstanbul'da 5.000 emekçi sarı sendikadan koparak sendikamız çatısı altında toplanıyor 


Sarı sendika son günlerde iyice tedirgin olmaya başlamış, işçilerin gerçekleri öğrenmesi ü zerine topluca istifaya karar vermişler, böyleee de sendikamız etrafında toplanmak gereğini duymuşlardır. Bu yüzden sarı sendika ne yapacağını şaşuwmış, işçi kardeşlerimizi son bir defa daha aldatabilmek ama 


ô 


Şefik Öke, Özel Yat Hikâyesini Anlatıyor 


«Son zamanlarda Bakırköy mıntıkasında özel kırmızı renkli, «TAUNUS» marka otomobillerle birlikte özel yatlardan da sık sık sözedilmekte ve hatta çirkin çirkin de dedikodular yapılmaktadır. Bakırköy halkını son derece meşgul eden bu meselenin içyüzünü açıklıyoruz; 

Ben Teksif Sendikası Bakırköy Şube Başkanı Şefik Ökeyim. Şöyle böyle on yıldır profesyonel sendikacılık yaparım. 
Sendikama son derece bağlıyımdır. Bundan dolayı da sendika bana SEKSEN BİN LİRA kıymetindeki kırmızı renkli ve TAUNUS markalı bir özel oto hediye etti. Bu oto ile hem sen- 


y b. 
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dikanın işlerini görür, hem de kız arkadaş ve yakın dostlarıma mesai saatleri dışında Boğaz keyfi yaptırırım. Madem ki otonun esas mülkiyeti sendikaya aittir, öyleyse günün yirmidört saatinde de hizmette bulunması lâzımdır. Katiyen suiniyetim bahis mevzuu değildir. 


Özel YAT Meğelesine gelince; önce ben bir İstanbul çocuguyum. Denize merakım sonsuzdur. ÇEKMECEDEKİ LÜKS DAİRELERİMİN önü boydan boya denizdir. Bu nimetten yararlanmak amaciyle, bundan bir süre önce toplu iş sözleş- 


(Devamı 3. sayfada) 


ciyle ilk defa İstanbul için bir varakpare çıkarmışlardır. Bu varakpare ile işçileri aldatacaklarını sanan gafiller, kısa süre içinde tongaya ayak bastıklarıni öğrenerek pişmanlık duymuşlardır. 


Böylce 5.000 emekçi bilinçli bir şekilde sarı a terketmişlerdir. 


BAKIRKÖYDE KURULU Mİ- 

HA İPLİK FABRİKASI, AK- 

FİL VE BOZKURT MENSU- 

CAT FABRİKALARI İŞÇİLE-Rİ SENDİKAMIZDA 


Bakırköyde kurulu en büyük Fabrikalardan Miha İplik, Akfil ve Bozkurt Mensucat Fabrikalarında çalışan işçiler, top- 

(Devamı 3. sayfada) 


ABDULLAH SERT 


DEVRİM SÜRECEKTİR 


İlerici güçlerle, gerici güçler 


arasındaki çelişki Türkiye- 


mizde olduğu gibi, dünyada da iyice keskinleşmiştir. Bu nedenle bugün kapitalizmi savunanlar; insanca yaşama, emeğin gerçek değerinin verilmesi, sömürünün kökünün kazınması ilkelerinin varolacağı düzeni savunanlara amansız saldırıya geçmişlerdir. Türk emekçisinin biraz daha sömürülmesini sağlayacak faşist sendikacılığı getirecek kanun tasarılarına karşı çıkanlar, neredeyse vatan hainliğiyle suçlandırıldılar. 

15-16 Haziran olaylarının gerçek incelemesi herhalde yapılacaktır. Bugün için, Sıkıyönetim sona ermekle birlikte, yargılamalar sürdüğünden, bu konuya açıkça el atma, bazı gerçekleri kamu oyuna aktarma olanağı içinde bulunmamaktayız. 

Sıkıyönetim, bir gerçeği apaçık ortaya koydu: Siyasi iktidar halkın ordusuyla, halkı karşı karşıya getirme cüretine gi- 


mm in 


Devamı 4. te 


1 EKİM 1970 


HİKÂYE: 


Babam ilk kez beni işe verir- 


ken de yine böyle yanında büzülerek, içim titreyerek gitmiş tim. Bir yerlerden dolaşmış, epeyce yorulduktan sonra bir iş hanının bilmem kaç katını tırmanmıştık. O günün gecesinde uyuyamamıştım. İçimde bir gariplik; bir merak vardı. Babam ertesi gün beni işe verecekti... Ona göre bu ekmek kazanmaktı, yüküne ortak olmak tı. Daha bir yığın şeyler yapmış olacaktım işe girmekle, O gün anamla konuşurken «istemezdim ben de şimdiden işe girsin; iyicene çocuk yaşta; iyice ne küçümen; ne var ki şim diden pişsin. Birkaç yıl sonra yüküm paylaşılır artık.» demişti. Sonra, bir terzinin yanında tozlu makinaların hiç durmayan gürültüleri, makas şakırtıları ve ütülerde yanan kömürlerin o kendilerine özgü, başağrıtan kokuları... İşte bu ortamda geçen beş yıldan sonra yine babamın yanında tin tin yeni bir işe gidiyordum.. Bu kez artık, daha derli-toplu, daha bir efendi olacaktım; sonra gelecek için önemli bir işti. Hesaplar öğrenecektim, bir deyimle büro hayatı denilen nesneye alışacak, onun içinde pişecek; kurt gibi bir hesap adamı olacaktım. 

O sabah evden çıkarken babam ayrı bir telâş içindeydi. 
Saçlarımı bir güzel tarattı. Gün lerdir üzerinde titrediğim o ye 


ni çıkmağa yüz tutan bıyıkla- 


rımı kestirtti; bu yaşta yakış mayacağı gerekçesine odayanıyordu bu kestirtme. Ve doğrusu o gün ilk kez kravat bağlıyordum. (Yolda giderken boyuna elim kravatın düğümüne kayı- 


vwordu ) Artık kamdan cıkma 


lesine hızlı, başdöndürücü şekilde oldu ki bütün bunlar; babam geri geri çekilirken kavradım; boğazımda mirşeyler dügümlendi, babamın koluna yapışmak isteğiyle kıvrandım, ne var ki kımıldanamadım;  kaldım kalacağım yerde: Tam odanın orta yeriydi, süklüm püklümdüm. Kafamda koşuşmalar oluyordu. Bir kedi çabukluğuyla bir iş hanının birkaç katını birden çıkıyor, yine aynı çabuk lukla bir terzi atölyesine nefes nefese dalıyordum; işte orada alışıklığın iç erincini duyuyor, motorlu makinaların, şakırdayan makasların sesini, ütüde ya nan kömürün kokusunu duydukça içimde kaynaşmalar, bogazımda yanmalar oluyor; ustamın «ulan» diyen sesinde can danlık, dostluk, bir yığın anlatılmaz şeyler buluyor; ağlamaklı oluyordum. 

şveren başını önündeki kagıda eğmiş, birşeyler yazmağa koyulmuştu. Sarışın daktilo hanım, ak kâğıdı çekti, işverene uzattı birşeyler mırıldanarak, Sonra yine daktilosuna döndü, yine başladı ak kâğıt sekme- ge... 

«Ne yapalım seni?» dedi işveren bana dönüp... 

Sustum. Nerdeyse bacaklarımı bir titreme sarıyordu. Boğa zımın yanması arttıkça artıyor du. 

«İyi ya.» dedi adam. Sonra sağ eliyle saçlarını düzeltti. İşte o sırada gözlerimiz takıştı. 
Içim hop hop oldu. 

Kâğıtlarına döndü, yine birşeyler yazdı; bir zarfa bir kâğıt koydu, zarfın üstünü yazdı. 

«Al bunu.» dedi. Masaya ilerledim. Elim titriyerek, salt ke- 


mik onlan hir amin alinn wns 


TEKSTİL 


İŞVEREN 


Yazan: ABDULLAH SERT 


düşünmeden sonra, elimde geri dönmenin en uygun iş olduğu- na vardım. Odadan ayrılırken adam horlamasına devam ediyordu. 

Yağmurun bu derece güzel, bu derece serinletici olacağını o zamana değin hiç mi hiç dü şünmemiştim. Yavaş yavaş ken dime geliyordum. Bir iş yapma nın erinci içindeydim. Gelecek için düşlere dalıyordum. Ö nemli kişi olacaktım. Birtakım makinaların ortasında, sağımda solumda kâğıtlar, elimde ve önümde türlü kalemlerle önemli bir hesap adamı olacaktım. Kolay olmayacaktı bu. Önce böy le zarf götürüp getirecektim. 
Sonra yavaş yavaş diğer hesap adamlarının yanında işler alacaktım. Onlar bana bir sürü şey, ler öğreteceklerdi. Konuşmasını, giyinmesini, gülmesini ve eğlenmesini bilen; ayrıca da çok kazanan bir önemli kişi olacaktım. Babam kahvede, arkadaşlarının yanında, anamla ayrica konuşurken hep beni anlatacaktı. Birgün gelecekti de, ustama yanından ayrılmakla ne iyi bir iş yaptığımı gösterecektim. Babamın ileri görüşlü olduğunu o da anlayacak, bir açıdan da benim gibi önemli bir kişi olamadığına kaygılanıp duracakti. 

İşverenin odasına bu kez daha yürekli girdim. Adam başını önüne eğmiş yine birşeyler kara lıyordu. Daktilo hanım yoktu. 
Işverenle yapayalnızdık odada. 
Masaya doğru yürüdüm. Zarfı uzattım. Zarfı almak için uzanan o kemikli uzun el havada kaldı; o zayıf yüze kan doldu, gözlerimiz karşılaştı; yine içimde bir kaynaşma, boğazımda 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Teksif bozguna uğradı 


(Baştarafı 1. sayfada) luca sarı sendikadan istifa ede rek sendikamıza gelmişlerdir. 
Bölge Çalışma Müdürlüğü önümüzdeki günlerde bu işyerinde sözleşme yapma yetkisinin sendikamıza ait olduğunu tescil edecektir. 


AYVANSARAY ÇİKVAŞVİLİ İŞÇİLERİ SENDİKAMIZDA Eyüpte kurulu Ayvansaray Çikvaşvili Fabrikası işçileri, top luca istifa ederek sendikamızda toplanmışlar ve sözleşmenin mutlaka sendikamız tarafından imzalanmasını istemişlerdir. 
Sendikamız Çikvaşvili işçilerini en kısa zamanda mükemmel sözleşmeye kavuşturacaktır. 


HAYRETTİN KARACA FAB-RİKASINDA SAHTEKÂRIŞK SÖKMEYECEKTİR 
Sarı sendika can simiti diye sahtekârlığa sarılmıştır: çekten de Hayrettin Karaca fabrikasında çalışan işçiler adına sahte giriş fişleri düzenlemiş ve böylece yetki alacakları he- 


vesine kapılmışlardır. Ne var ki, işçiler, sarı sendikanın bu kurnazlığını da önlemek için 


derhal faaliyete geçmiş, sarı sendikaya bu sahtekârlığı çok pahalıya ödeteceklerini bildirmişlerdir. 

HÜR MENSUCAT SENDİKA-SI, BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE GİRİŞTİ 

İşkolumuzun mini sendikalarından olan Hür Mensucat, Kasar Boyacılık Sanayii  işye- 


Ger- ç 


rinde çalışan emekçileri temsil iddiaları ile ortaya çıkmış, böylece üyelerimizi kandırmaya teşebbüs etmiştir. Ne var ki, sendikamız bu «mini»yi hesaba almamıştır. Nitekim Bölge Çalışma Müdürlüğü de sendikamıza yetki vererek Hür Mensucata haddini bildirmiştir. Böy lece Kasar Boyadaki kardeşlerimize sendikamız tarafından sözleşme yapılacaktır. 


ŞEFİK ÖKE 

mesi yaptığım AKSU'ya bağlı AR-İŞ MENSUCAT FABRİ-KASI'NIN pek sayın Müdürü MEHMET CAN BEY'den sadece ve sadece ONDÖRTBİN LİRA karşılığında bir YAT satın alıverdim. Bu kadarının da bana çok görülmemesi o lâzım. 
Aslında bu YAT'I şimdi satılığa çıkarsam en azından temiz bir OTUZ BİNLİĞİ vardır. İşte hakkımdaki dedikoduların. esası bunlardan ibarettir. Duru- mu arzederim. 


ŞEFİK ÖKE 
TEKSİF SENDİKASI / Bakırköy Şube 
Başkanı 


HÜSEYİN VE HÜSEYİN 


(Baştarafı 1. sayfada) bin kişinin katili olan bir kimseyi modern hiçbir ceza yasası affetmez. O halde Hüseyin ve onun gibilerin insanların hayatları üzerine kurdukları saltanat düzenine kesin olarak son veril- 


-melidir. 


# 


eh iğ nef 


zamanı gelince de, bence bilinen öğütlerine başladı: 


«Sormadan birşey konuşma yok. Ellerini hep yanlarında tu tacaksın. Konuşan kimsenin yüzüne önce bakmazsın.» Bu ko- 


nuda neler gerekliyse saydı ve tek tek bana yeniletti. 

İlk kez beni işe verirken olduğu gibi ikimizin de suratı asık, o büyük kişilerde görülen dikkat dolu yüzle yola koyul- 


duk. Yine bir iş hanının birkaç katını tırmandık. Bir koridora daldık, en dipteki kapıya vardık. Babam kapıyı tıkırdattı, az beklemeden sonra içeri girdik. Girişe açılan üç kapı vardı. Her yan buzlu camlarla ay rılmıştı. Yazı makinalarının ses leri, hafif konuşmalar geliyordu buzlu camların ardından. Gi rişte bir adam, tahta bir sandalyeye oturmuş, düşünüp duruyordu. Biz girince kımıldan dı, ama kalkmadı. Babam sanırsam işverenin adını söyledi, birşeyler konuştular; adam gittı, azıcık bekledik; giirşe göre sağda olan kapıdan babam ön- de ben arkada girdik. Böylesi ne güzel bir masaya hiçbir yer lerde rastlamamıştım. Onun sağında daha küçük bir masada sarışın bir hanım daktiloyla bir şeyler yazıyor, ak kâğıt boyuna kayıyordu. 

Masadaki adam işverenin ta kendisiydi.. 

«Siz ne istiyordunuz?» diye sordu babama. 

«Efendim, Bay Y.. 
etmişti de.. İş için.» 

Ben düşünüyordum ki, işveren şişmandı, işverenin kalın siyah o çerçeveli gözlükleri vardı. Buysa, tam tersi; zayıftı-inadına-gözlüksüzdü. 

«Haa.» dedi, «iyi ya..» dedi. 
«Kalsın çocuk, gidin siz..» dedi. 

Babam geri geri çekildi, selâmladı ve kayboluverdi. Öy- 


MAK ŞÜLAR | ele A Na. yanma 


telefon 


şiki Viar MU UNULULİ CIUIL 2d1- fı aldım. Yine gözlerimiz takıştı. Tükrüğümü yutamaz olmuştum. 

«Üzerindeki adrese gideceksin, bu zarfı vereceksin ve geleceksin. Haydi..» 

Bunları söyledikten sonra kol tuğuna yaslandı, suratını buruşturarak uzunca pofladı. Öyle geldi ki bana, adımımı atsam yürüyemeyeceğim. Bu kez kafamda bir ak kağıt bir öne bir arkaya gidip geliyordu. 

«Durma.. Fırla.» dedi işveren. 

Dışarı çıkmak iiçn kendimle bir savaşa düşmüşdüm. Sokağa vardığımda üzerimden birşeyler kalkmıştı artık. Tüm vücu dum bir çözülmenin içindeydi. 
Kafam bomboştu. 
| İlk kez zarfın üzerine bakmak geldi aklıma. Yol üstünde- ki bir saat öğlenin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor, ipine: bir yağmur da başlıyordu artık. 

Yine bir iş hanı, yine birkaç kat.. Girişte birilerine sordum. 
Bir kapı gösterdiler; yöneldim, kapıyı takırdattım, az bekledim ve girdim. (Babam kaç kez söylemişti de, ondan sonra öğre nebilmiştim bu usulleri). Gepgeniş, loş bir odaydı. Tam dipte kocaman bir yazı masası vardı. 
Birilerini aradım; bir de baktım bi radam; masaya kollarını yaymış, başını koymuş horlıyarak uyuyordu. Zarfı buna vermem gerekiyordu. Orada dikili kaldım. Ne yapmam gerektiğini düşünüyor, bir tutukluk içinde bocalayıp duruyordum. Sonra tutukluğuma bir anlam veremedim. Odada bu uyuyan adamla yapayalnızdık. Onun beni gördüğü yoktu; şu halde rahatça düşünmeliyim, dedim. İşveren bana bir görev vermişti; bunu en iyi şekilde yerine getirmenin yolunu bulmalıydım. Uzun bir 


bir yanma başladı. 

«Bu ne..?!» dedi işveren. 

«Şey..» dedim. 

Adam masadan kalktı, upuzundu boyu. 

«Bu zarfı niçin vermiştim?» 
dedi 

Yutkundum. «Şeye götürmek içindi..» 

«E, niye geri getirdin?» 

«Uyuyordu efendim.» Bacaklarım bu kez titremeğe başladılar. 

Masanın üzerindeki telefona uzandı, numaralar çevirdi. 

«Bay Y.. yi istiyorum,» dedi. 
Telefonda konuşurken hep bana bakıyordu. Birden birşeyler yıkıldı zannettim; yolda yağmur- lu bir günde giderken şiddetli çakan bir şimşeğin verdiği bir ürpertiyi duyar gibi oldum. 
İşveren bağırıyor tepiniyordu. 

«Bana ateş gibi insan gerek.. 
Allahın bönleriyle uğraşamam. 
Şimdi koğuyorum» diye bağırıyordu.. 

Önce kafamda canlandırdığım kedi çevikliğiyle, kedi hızıyla tırmandığım ustamın hanını, bu kez gerçekten tırmanıyordum. Ustam elimde kocaman bi rmakas, önündeki kumaşları doğrayıp duruyordu. 

Ustamın gözleri kısılmıştı. 
Birşey söylemeden bana bakıyordu. 

«Şey..» dedim. Boğazımda yeniden birşeyler düğümlendi. bırakıverdim kendimi; ağlıyordum.. 

Ustama işvereni anlattım. Zar fı anlattım. Uyuyan adamı anlattim. 

<Ulan..» dedi.» «Ulan herge- le..» ded. «Uyandıraydın adamı ya» dedi. 

Makinaların gürültüsü, makasların şakırtısı, ütüdeki kömürün kokusu öylesine bir iç 


erinci veriyordu ki artık.. 


EKONOMİK SAVAŞA BAŞLARKEN 


iş sözleşmelerinden bu yana artacak fiyatların etkisinden çalışanları nasıl koruyacağımızı düşünürken bir de devalüasyon çıkageldi. 

Ansızın verilen devalüasyon ve bir kısım ihtiyaç maddeleri- ne yapılan zam kararından son ra hükümetin tüm baskısına rağmen fiatlar büyük ölçüde art mağa devam ediyor. Hükümet aldığı bu korkunç kararın sonu cuna halkı yavaş yavaş alıştırmak için gece gündüz baskı ve tehditler savuruyor. 

Fakat bu böyle devam edemez. Pahalılık kanun zoru ile önlenemez. Devalüasyonun fiatlara tesiri bir takım zorlamalarla azaltabilirse de, bu geçicidir. Baskı durduğu gün hükmünü icra eder, Nitekim baskılar tavsamağa başladı hile. Bu bakımdan aldanmamak gerekir. 
Gerçek o dur ki, paranın dış de gerinin düşürülmesi hayatın pahalılaşmasına sebep olacaktır. 
Bu oluşumu hiç kimse engelliye mez. Hayat pahalılığı bir yana, 
1969 temmuzunda yürürlüğe giren yeni asgari ücret uygulaması tüm iş kollarında olduğu gibi Tekstil iş kolunda da esa- sen var olan ücret adaletsizliğini çok daha belirgin bir hale getirmiştir. Yeni işe başlamlış bir işçi ile yıllarca ayni işte çalışmakta olan işçi arasında kıdem ya da liyakat farkı bırakmamıştır. Yıllanmış emekçiler haklı olarak bu adaletsizlikten yakınmaktadırlar. 


Baştarafı 1. de 

Dördüncü dönem toplu iş sözleşmelerine böylesine bozuk bir ortamda başlıyoruz. Yaptığımız anketler düzeltilmesi çok zor hatta imkânsız dertleri dile getiriyor. 

Bütün bu nedenler göstermektedir ki, dördüncü dönem sözleşmeleri geçmişlerinden çok daha zor, çok daha çekişme- li geçecektir. 

Deniliyor ki, «İşçi ücretleri- ne yapılan zamlar hayatın pahalılaşmasına sebep olur. Bu bakımdan sendikalar ölçülü hareket etsinler». 

Biz buna hazırız. Anayasınızın öngördüğü, insan onuruna 


yaraşır adaletli bir ücret sevi- 


yesini birlikte tesbit edelim. Bu nu uyguladıktan sonra işverenlerimiz ürünlerine bu zammı ak settirmesinler. Hükümet de geçerli ve gerekçi ekonomik tedbirleri alarak fiyatları durdursun. Beş yıl önce iptal edilen kira kanunu günün gereklerine gö re yeniden çıkarıp en az ücret alan işçinin insan onuruna yaraşır bir konutta oturabileceği kirayı tesbit etsin, Bütün bunlardan sonra aşırı isteklerde bu lunan sendikacilarla birlikte sa vaşalım. 

Bu önerilerimize kulak verilmediği sürece Sendikacıların istediklerine aşırı damgası vu- 


rarak tüm fedakârlığı emekçi- 


den beklemeye kimsenin hakkı olamaz ve ekonomik savaş tüm şiddeti ile sürdürülür. 

RIZA GÜVEN 
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FIKRA 


DİRENME 


Teksif, Direnme yapacağını açıklamıştır. Yani, 16 Hazirandan sonraki ifadesiyle TEK-SİF ayaklanacakmış! 

Vay anasına! 


YÜRÜ YAVRUM YÜRÜ 


Şaşkoloza dönen Teksif, son günlerde ne yapacağını iyice şaşırmıştır. Kimi direnmekten, yani ayaklanmadan sözetmekte, kimi de boş kovana dönen sendika binalarının işçilerle dolduğunu açıklamaktadır. 

Ne yapsın zavallılar, aç tavuk kendini buğday anbarında sanarmış! 


YEDİKULE 


Eşkiyalar Yedikule'yi sarmışlar. Zorla sarı sendikanın şubesini ele geçirmişler. Bu arada da birçok akıllı işçiyi sırf muhalif düştükleri için işverene bildirerek fabrikadan attırmışlar. 

Öyle anlaşılıyor ki, Yedikule günümüzde de işe yarayacak! 


PÜRTEKS'TE YETKİ SEN-DİKAMIZDA 


Hür Mensucat, kandırdığı bir kaç işçiyle Pürteks'te yetki alabileceğini sanarak bir kez daha aldanmıştır. Oysa oradaki bilinçli işçiler de çoğunluk olarak sendikamızca temsil edildiklerinden Bölge Çalışma Müdürlüğünce sözleşme yetkisi sendikamıza verilmiş bulunmak tadır. 


TEKSAD. LL 


Herekeliler Dramı 


Eyüp'te kurulu Herekeliler Fabrikası bilindiği gibi önceden sendikamıza bağlı bir işyeri i- di. Ne varki Sendikamızın da denetçiliğini yapan biri sarı sen dikanın bol vaadlerine aldanarak döneklik etmiş ve işçilerin müşkün durumda kalmalarına gözünü kapalı tutmuştur. 

Fabrika, bir süre sonra Küçükköy'de komple bir tesis yaparak dokumacıları oraya nakletmeye teşebbüs etmişlerdir. 
Nakli kabul etmeyen dokumacılar, sendikaların başvurarak bu na bir çare bulunmasını istediler. Tabii ki sarı sendika «Nak 


li kabul etmek zorundasınız. Ya da tazminat bile almadan işten istifa etmek mecburiyetindesiniz» diye kraldan çok kralcı bir cevapla arkadaşlarımızı savuşturdu. Böylece sarı sendikanın ağa yöneticileri birçok dokumacının kıdemini işverene peşkeş çektiler. 


Bu hikâyenin tafsilatını Herekeli her işçi çok iyi bilmektedir. Özellikle onlara sorup daha geniş birçok şeyler öğrenmede fayda vardır. 


İşte sarı sendikanın bir marifeti daha... 


EYÜP'TE KURULU BAHARİYE MENSUCAT FABRİKASI DOKUMA DAİRESİNİ KAPATIP ALİBEYKÖYÜ'NE NAKLETTİ 


Sarı sendikanın teşkilâtlı bulunduğu Bahariye fabrikasının dokuma dairesi kapatılmış ve orada çalışan işçiler perişan halde bırakılmışlardır. Kıdemi 15 
yıla kadar olan dokumacılara, tek kuruş kıdem tazminatı verilmemiş, ancak ihbar süresinin 
3 saatlik bölümü için para ödenmiş, böylece de yeni işyerine kıdemsiz olarak alınmışlardır. 


Gerçekten eşine ender rastlanan bu olayda Teksif'in de hiç sesi çıkmamış, üstelik patron emrinde sarı bir sendika olduğu için de işbu danışıklı döğüşe iştirak etmiştir. Ayrıca, önceden bir tezgâha bir dokumacı 


bakarken, bu kez yeni işyerinde bir dokumacıya iki tezgâh veril miştir. 

Dokumacılar, bu olay nedeniy le Teksife karşı cephe almış, onların bir daha semtlerine uğramalarına asla izin verilmeye ceğini açıklamışlardır. 


MUTLU BİR DOĞUM 


Onur Kurulu 
Mustafa 
Gürünün bir kız çocuğu dünaya gelmiştir. 


Sendikamız 
Başkanı arkadaşımız 


Ana-babayı uzun ömürler dileriz. 
ERME A MALE ana ARR YE OEE TE na aa Ra a SENER EKLE KRAMP VE BALE A Mr Bam 


kutlar, yavruya 


` 


İzzetpaşa Çiftliği Gürün sok. 
No. 17 


1 EKİM 1970 


devrim sürecektir 


rişmiştir. 1961 Anayasasının yaratıcısı devrimci Ordu, kapitalist hâkim sınıfla koalisyon halinde gösterilmek istenmiş; sıkıyönetim uygulamasında zaman zaman hâkim sınıftan sızmalar böyle bir koalisyon kuşkusu da yaratmıştır. Üstelik polisten daha telaşlı bazı askeri savcıların gayretkeşliği, şüpheleri belli bir haklılığa götürmüştür. 

Türkiyemiz, demokratik devlet kuruluşunun önerdiği bü- - 

tün örgütlenmenin ve devlet kuruluşlarının işleyişinin anayasal ilkelere tam anlamıyla uygun bulunması için mücadele verildiği bir dönemdedir. Türkiye'yi (o emperyalistlerin çekip: çevirdiği faşist bir ülke haline dönüştürmek, kimsenin gücü içinde değildir artık. Üstelik emperyalist artıklarıyla, işbirlikçilerinin temizlenip, Anayasanın öngördüğü (insana inanan ve saygı duyan), (emeğe inanan ve saygı duyan) bir düzenin yerleşmesi için tüm ilerici güçle bir anlamda seferberdir. Bu güçlerin içinde Türk Ordusu da vardır, üstelik Anayasamızın güvenilir bekçisidir. Polis hafiyesi niteliğindeki bazı asker savcıların zaten Orduyu temsil etme, ya da onun adına faşist eylemlere girme hakları bulunmamaktadır. Bu hakkı kendilerin- de gördükleri zaman da, Ordu'nun devrimci subaylarını hiç Jkuşkusuz karşiğarında bulacaklardır, 15-16 Haziran olaylarında emekçi kesimin eylemi bakımından Türk Ordusu yanıltılmıştırda. Bu olayların gerçek tahlili yapıldığında belgelenecektir ki, emekçiler gerçek demokrasinin mücadelesini yapmaktan öte bir art düşünce taşımamışlar-. 
dır. Meclis kürsüsünden kendileri rahatça konuşup, palavra sıkanlar, sıkıyönetimi kalkan yaparak cevaplanma yolunu kapatmışlara da; tarih, onların emperyalist uzaklıklarını da yakın bir gelecekte belgeleyecektir. 

Emekçisi, aydını, askeriyle Türk halkı devrimci atılım içindedir bugün. Bu atılımı, geçici faşist uygulamalar durduramıyacaktır, kıramıyacaktır. 

Abdullah SERT 


Tüko Davası Başladı 


(Baştarafı 1. nci Sayfada) 
3 — Niyazi Taşçı, Yavuz Mah 


tifin amaçları da izah edilmedi. 

Bize birer hisse senedi vereceklerini söyledikleri halde, böy le bir senedin dağıtıldığını öğ- 


GL aidan Yuvan Bakır rendik. Adı geçen kooperatif, 


Í 
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Sarı sendikayı teşhir ediyoruz 


imzalamışlar gibi. Ve işin tuhaf tarafı bunları tekstilci olup da bilmeyen yoktur. Şimdi bizim münferiden yaptığımız sözleşme 

Sapsarı Teksifin varakpare- 


sinde iftiharla arzettiği 1966- 
1968 Dönemi Dinarsu Sözleşme- 


Böyle bir hüküm yoktur. ' 


Böyle bir hüküm yoktur. 


Kanundaki gibi. 
Kanundaki gibi. 


Kanundaki gibi. 


Ucret zammı: 
l. ci yıl 240 kuruş günde 
2. ci yıl 72 kuruş günde 


Yemek yoktur. 


Evlenme yardımı: 350 TL. 


Doğum yard. yoktur. 
Ölüm yard. Yoktur. 
Ikramiye: Yoktur. 


` Disiplin kurulu: Yoktur. 


Bayram günlerinde artış yok-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Görüldüğü gibi, kendisini dev 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Baskı tarihi: 8.10.-970 


den bir iki örnek vermekteyiz. 

Sarı sendika bunları görünce ne diyecektir? Kendileri bugü- ne kadar böyle bir sözleşme im- 


Devrimci Tekstilin imzaladı- 


gün arttırılmıştır. 
Fazla fesailer % 50 


Bayram, tatil günlerindeki ödemeler % 100 zamlı. 


İhbar süresi birer hafta art- 


tırılmıştır. 


2. yıl: seyyanen 240 kuruş Günde 3 kap yemek 


Evlenme yard. 450 TL. 

Doğum yard. 200 TL. 
“Ölüm yard: 325 TL. 

Yılda 22 günlük ikramiye. 


Disiplin kurulu ihdas edilmiş ve iş emniyeti sağlanmıştır. 


Dini bayramlarda 1/2 şer gün arife bayrama dahil edilmiştir. 


sı ile övünen Sarı Teksif sendikası, yaptığı sözleşmelerle işçi- 


Baştarafı 1. de zalayabilmişler midir? 


İşte Sendikamızın son iki söz leşmesinden bazı hükümler: 


Devrimci Tekstil'in imzaladığı en son sözleşmelerden (Ören Bayan) 
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Fazla mesai 95 100 


Bayram ve tatillerde 3 yevmiye. 
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uş 
Evlenme yard: 450. TL. 
Doğum yard: 250 TL 

Ölüm yard: 500 TL 

Yılda 1 aylık tutarında ikramiye 
Disiplin kurulu ihdas edilmiş 


l 


ve iş emniyeti sağlanmıştır. 
a r o lere sadece ve sądece hava al- 


mış, buna karşılık da beherinden bol bol ödenti götürmüştür. 


çeşitli semtlerde şubeler açtı. 


köy Revnak Sok. Sakızağacı A Ça A OEA 
7 — Ali Balçık, Bakırköy Osmaniye Aksu Cad. Hasan Çıkmazı No. 10 
8 — Mevlüt Karakaya, Zeytinburnu Sümer Mah. 20/3 Sok. 
No. 34 
9 — Sabri Yücesan, Bakırköy Dikilitaş Özenevler Kooperatif 152 Parsel No. 3 
10 — Cemal Pekşen, Bakırköy Osmaniye Çobançeşme yo- 
lu No. 27 
11 — Fazlı İzçar, Zeytinburnu 
Yenidoğan Mah. No. 30 
12 — Abdullah Kırıkmasa, 
Zeytinburnu Telsiz Mah. Telsizler işçi levleri blok 6, No. 4 
SUÇ : Hizmet sebebi ile emniyeti suistimal 
OLAY : Ben halen Enboy fab rikasında malzeme anbarında iş çi olarak çalışmaktayım. Bundan bir buçuk yıl kadar önce, aybaşına bir gün kala ücretlerimizi almadan önce, yukarıda adı geçen kooperatifin Teksif Sendikası tarafından kuruldugu ve bizlerin de sendika üyesi olmamız nedeniyle bu kooperatifin hissedarları olduğumuz ve 100'er liralık hisselerimizin ücretlerimizden kesileceği söylen- di. Bizim ne böyle bir kooperatiften ve ne de bunun hissedarı olduğumuzdan haberimiz vardı. Böylece, bu bizce hisse parası olan 100'er lira bütün işçi arkadaşların yevmiyelerinden bordroda otomatik olarak kesildi. O tarihlerde fabrikada 
1500 işçi çalışmaktaydı. Bize 
kooperatifin tüzüğü gösterilmediği gibi, böyle bir koopera- 


Fakat, bir süre sonra kuruculardan Sabri Yücesan kooperatifin iflâs ettiğini ve kapatıldığını söyledi. Bizim fabrikadan hiç kimse o zamana kadar kooperatiften bir alış veriş yap madıkları gibi, kooperatif idare heyetinin O toplantısında ahnan kararlardan haberdar edilmedi. Kuruculardan Sabri Yücesan fabrikaya gelip, kooperatifin iflâs etiğini ve kapatılacağını söylediği zaman bütün işçiler ayaklandı ve paralarımızı isteriz diyerek tepki gösterdik. 
Fakat hiç kimse paralarını bugüne kadar alamadı. İşyerinden ayrılan bir kaç kişi 100'er liralarını almıştır. Halen, kooperatifin sendika binası altındaki dükkânı açıktır, fakat içinde hiç bir eşya yoktur. Bu durumla ilgilenen bir kısım arkadaşlarımız, kooperatifte kanuna uygun defter ve kayıt tutulmadığını kooperatif kurucu ve yöneticilerinin zimmetlerine pa Tü geçirdiklerini, kanunsuz ve usulsüz sarflarda bulunduklarını da tesbit etmişlerdir. 


SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerden, bizlere ucuz mal temin edileceği vaadiyle kanun suz şekilde üye kaydına zorlanarak kurulan, kooperatifin, defter ve evrakına derhal makamınızca el konulmasını, sanıkların görevden © uzaklaştırılmalarını, evrakta sahtecilik, asılsız kayıt ve defterlerle zim metlerine para geçiren sanıklar hakkında (Kamu Dâvası) açılarak tecziyelerinin teminini say gılarımla arz ve talep eylerim. 


BA AE AA ELENEN E TT LAME ZENER ARK BE 

Sahibi: Tekstil Sendikası adına; Rıza Güven Sorumlu Yönetmen: Abdullah Sert 

RR RR A A A KM KAŞE A Ye RAE m LAR 


NE ER ama ee AE ME amm Er 


